Overweging 28¢ zondag door het jaar
Lezingen: Wijsheid 7,7-11 en Marcus 10,17-30

Inleidend woord

Het is vandaag de 28ste zondag door het jaar. Vandaag horen we een uitspraak van
Jezus die in onze christelijke traditie heel wat gedachten en gevoelens heeft
losgemaakt. “Wat is het toch moeilijk om het Rijk van God binnen te komen voor
degenen die geld hebben. Voor een kameel is het makkelijker door het oog van een
naald te gaan dan voor een rijke in het Rijk van God te komen”. We gaan daar straks
verder op in. Maar voor nu wil ik alvast zeggen dat er in de stadsmuren van
Jeruzalem een klein poortje zat, dat “het oog van de naald” heette. Als je ’s avonds
laat nog met je kameel vol bagage de stad in wilde, dan moest je wel eerst je kameel
helemaal afladen, anders kon je niet door dat poortje. Met andere woorden: het rijk
van God, daar wandel je niet zomaar even binnen. Daarvoor moet je eerst jouw
bagage van jouw kameel afhalen... pas dan kun je naar binnen. Met andere woorden
voor mensen met veel bezittingen is het heel lastig in Gods rijk binnen te gaan.

Als we vinden dat Jezus ons vandaag eigenlijk het onmogelijke vraagt, dan zijn we in
goed gezelschap, want zelfs de leerlingen van Jezus vragen zich af wie er dan nog
gered kan worden...

Het is geen gemakkelijke kost vandaag. Maar laten we toch proberen stil te staan bij
wat Jezus ons te zeggen heeft...

Overweging

Er komt een jonge kerel bij Jezus. En die vraagt: "Goede meester, wat kan ik het
beste doen om te leven zoals God mijn leven bedoeld heeft?” De reactie van Jezus is
op zijn zachtst gezegd opvallend: "Waarom noem je mij goed; niemand is goed dan
God alleen..." Jezus corrigeert dus het compliment van die jongen. Maar waarom
deed hij dit? Had die jongen iets verkeerds gezegd? Nee, ik denk het niet. Ik denk
eerder dat Jezus erop wilde wijzen dat wij mensen zelden helemaal echt goed zijn.
Echt goed zijn, echt onverdeeld goed, dat is alleen voor God mogelijk. Er bestaat
onder ons mensen geen goedheid zoals die van God. Als je goedheid en liefde om je
heen ziet, als je iemand meemaakt die zich vol meeleven het lot aantrekt van een
asielzoeker, als je meemaakt dat een dochter jaar in jaar uit haar vader verzorgt, als
je ziet dat jonge ouders alles over hebben voor hun zieke kind..., dan kom je iets van
God tegen. Zo versta ik Jezus opmerking-vooraf.

Terug naar de vraag van de jonge man. "Goede meester, hoe kan ik mijn leven nog
meer in overeenstemming brengen met Gods bedoeling?” Het antwoord van Jezus
lijkt duidelijk: “Je kent de geboden. Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen,
geen valse getuigenissen afleggen, je vader en moeder eren”... Dan zegt de jongen:
"Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs afgehouden”.

Wij, hier in de basiliek zouden hem dit zo na kunnen zeggen: “Als dit het is wat van
ons gevraagd wordt, nou... dan zijn ook wij een heel eind”. Immers: doden... nee dat
doen wij niet... misschien zijn we soms wat onvoorzichtig in het verkeer... maar
iemand doden, nee! En echtbreuk... nee, doorgaans zijn we brave burgers... En
stelen? Ook niet.. ja.. misschien soms een beetje bij het invullen van onze
belastingformulieren... En vader en moeder eren? Ja, dat doen we. We zouden onze



ouders misschien wat vaker kunnen bezoeken... Maar al bij al, zouden we tegen
Jezus kunnen zeggen, komen we een heel eind.

Maar als we echt met Jezus in gesprek zouden zijn, dan zou hij ons nu volgens het
evangelie liefdevol aankijken. En dan zou hij zeggen: "Het ontbreekt jullie nog aan
één ding: ga verkopen wat je hebt, geef het aan de armen en kom dan terug om mij
te volgen!" Ik denk dat we hem dan net als die jongen teleurgesteld aan zouden
kijken.

Maar we zijn natuurlijk vandaag niet echt met Jezus in gesprek... hoewel... hoewel...
We zijn hier wel bij elkaar om ons af te vragen wat hij nou toch eigenlijk zou
bedoelen. Natuurlijk weet ik daarop ook niet zomaar een antwoord. Maar hardop
nadenkend en terugdenkend aan die kameel die zo zwaar bepakt was dat alle
bagage er af moest om door het ‘oog van de naald’ de stad binnen te kunnen... dan
zou het wel eens kunnen dat Jezus in feite tegen ons zegt dat wij te veel bagage met
ons meeslepen.... en dat alles wat wij hebben aan bezittingen en rijkdom ons soms
behoorlijk kan hinderen... Vaak hebben we z6 veel belangen dat we niet kunnen
doen wat we diep in ons hart eigenlijk wel zouden willen doen...

Misschien kan een voorbeeld hier verduidelijken wat ik bedoel: als je met je verstand
inziet dat je omwille van de toekomst van de aarde veel zuiniger moet zijn met
fossiele brandstoffen en met de CO2 uitstoot, juist dan is het voor ons, als bewoners
van het rijkste deel van de aarde, veel moeilijker om consequenties te trekken dan
voor de mensen die maar weinig hebben... Eenvoudig gezegd: hoe meer belangen je
hebt, des te moeilijker het is om die belangen los te laten... terwijl we God juist het
makkelijkste kunnen tegenkomen op het vlak van de belangeloosheid ... Nog weer
anders gezegd: we hoeven ons niet schuldig te voelen over onze rijkdom, maar we
moeten ons wel inspannen om wendbaar te blijven en open van geest zodat we bij
voorbeeld vrijuit in kunnen zetten voor mensen in nood.

Dit laatste wil ik graag verduidelijken met een ervaring van een collega-pastor.
Misschien heb ik het al een keer eerder verteld, maar het past hier mooi. Deze
collega zocht onderdak voor een meisje van vijftien. Haar moeder was acht jaar
weduwe en wilde graag een paar maanden naar Amerika om een nieuwe man beter
te leren kennen. Daarom had ze aan mijn collega gevraagd of hij niet een tijdelijk
kosthuis wist voor haar dochter. Mijn collega had een tiental gezinnen gebeld. Maar
de meeste mensen reageerden afhoudend. “O, is het geen noodgeval?” Het
steevaste antwoord van mijn collega was steeds geweest: “Nee, het is geen
noodgeval. Maar als iedereen ‘nee’ zegt, dan zal het dat wel worden”. Tenslotte had
hij toch een plek gevonden voor het meisje: in een gezin van negen kinderen. De
souplesse en de open houding van dat gezin, daar ging het Jezus misschien
vandaag ook om. Amen.

Pastor Ben Wolbers o.carm.



